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ActueelActueel 

 
Voorwoord pastoor 

Beste Parochianen, 
 
De tijd door het jaar 
Centraal in de zithoek van mijn kamer op de pastorie prijkt tot 2 februari mijn 
kerststalletje, want “op de vastgestelde tijd brachten zijn ouders Jezus naar 
Jeruzalem om Hem aan de Heer op te dragen” (Lucas 2, 22). Die 
vastgestelde tijd is volgens de Joodse traditie de 40ste dag na de geboorte. 
Met dit verhaal eindigt voor de evangelist de cyclus rond de geboorte en in 
zekere zin eindigt met het feest van de Opdracht in de Tempel ook pas de 
Kersttijd. En reken het maar na: 2 februari is precies 40 dagen na 25 
december. Volgens de huidige liturgische richtlijnen eindigt de Kersttijd al 
ongeveer een week na Verschijning des Heren en belanden we in ‘de tijd 
door het jaar’. Maar in deze eerste weken blijf ik emotioneel toch hangen in 
de Kersttijd. Vandaar dat tot ‘Maria Lichtmis’ het kerststalletje bij mij nog 
mag blijven staan. Maar nu, na deze datum, is het ook voor mij toch de 
gewone ‘tijd door het jaar’ geworden, een wat prozaïsche term voor de tijd 
die niet de z.g. ‘sterke tijden’ zijn. (Advent, Kersttijd, Veertigdagentijd en 
Paastijd)  De zondagen tussen deze tijden heten dus nogal droogjes: 
‘zondagen door het jaar’. Daarover wil ik het met u hebben. 
 
Voor deze zondagen, alsook voor alle dagen waarop er geen bijzondere 
heilige wordt vereerd, wordt de liturgische kleur groen gereserveerd. 
Groen is – zoals u weet - de kleur van de hoop. En de Hoop hoort samen 
met het Geloof en de Liefde tot de goddelijke deugden. Deze drie gaven aan 
de mens funderen, bezielen en kenmerken het morele handelen van de 
christen (Catechismus Kath. Kerk nr. 1813). 
Wat geloven betekent, wat liefde is, daarvan hebben we wel een 
voorstelling, maar voor de hoop is alles veel vager. 
 
Hopen betekent vaak – al of niet met schrik en beven – afwachten maar van 
wat komen gaat. Zo probeerde ik onlangs een parochiaan te bemoedigen 
door hem voor te houden dat Gods mooiste belofte vervuld zou worden, 
wanneer we ons aardse leven zullen loslaten. 
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Hij reageerde daarop met: “Als we doodgaan is dat de grootste ramp die 
iemand kan overkomen. Ik denk daar maar zo weinig mogelijk aan om mijn 
leven niet te laten vergallen.” Maar onze hoop heeft zijn oorsprong en 
voorbeeld in de hoop van Abraham, die in zijn zoon Isaak de beloften van 
God vervuld zag; die hoop die gezuiverd werd door de beproeving om die 
zoon te offeren. Paulus zegt daarvan: “Tegen alle hoop in heeft Abraham 
gehoopt, en geloofd dat hij vader zou worden van vele volkeren” (Rom.4,18). 

 

De hoop is het ‘anker voor de ziel’, veilig en sterk. “Laat de hoop u blij 
maken, houdt stand in de verdrukking” zegt Paulus (Rom. 12,12). De hoop 
drukt zich uit en voedt zich met het gebed, in het bijzonder met het Onze 
Vader, samenvatting van al wat de hoop ons doet verlangen. 
 
De ‘tijd door het jaar’ is dus niet de saaie periode die opgevuld moet worden 
om naar de grote feesten toe te leven. Uiteraard, centraal staat het 
Paasmysterie, waaraan wij door ons Doopsel al deel krijgen. Door lijden en 
sterven heen, gaat Jezus zijn heerlijkheid binnen en verovert die ook voor 
ons. Alle zondagen door het jaar heen is dit het centrale thema. Elk stukje uit 
de bijbel dat we ’s zondags horen voorlezen is erop gericht om ons bestaan 
op God en zijn Zoon Jezus te richten. Hoe goed zou het zijn dat ook door de 
week heen te doen, hetzij door naar de kerk te komen, hetzij door zelf de 
heilige Schrift ter hand te nemen. Want die gerichtheid moet groeien; deze 
hoop op God moet je voeden, of beter gezegd: ik mag me laten voeden door 
het Woord van God en de kracht van de sacramenten, in het bijzonder door 
de Eucharistie. 
 
Kijk naar het beeld van de natuur. Over enige tijd kleurt de natuur weer 
groen. De boom die weer bladeren krijgt, de planten die weer groen worden, 
zijn het bewijs dat zij groeien. De uitwisseling van licht op het bladgroen, van 
water uit de aarde via de wortels naar de kruin van de boom, het is al het 
geheim van de natuur die groeit en bloeit. 
Is het ook niet zo met ons, mensen, die het Goddelijk Licht behoeven, die 
ons laten drenken aan de Bron van Levend Water  
om zo naar God toe te mogen groeien. Daarvoor  
is ons de tijd gegeven, de tijd  
door heel het jaar heen. 
 
pastoor J. van Dril  
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Agenda misvieringen 
 

Zondag    10 febr. 10:00 Wco  Martinuskoor 

Zondag    17 febr. 10:00 EV  Martinuskoor 

Zondag    24 febr. 10:00 EV  Unciaal 

Zondag      3 mrt. 10:00 EV  Volkszang; aansluitend aanbidding 

  Begin van de Veertigdagentijd 

Woensdag 6 mrt. 19:00 EV  Aswoensdag; Martinuskoor 

Zondag    10 mrt. 10:00 Wco  Martinuskoor 

Zondag    17 mrt. 10:00 EV  Martinuskoor 

Zondag    24 mrt. 10:00 Wco  Unciaal 

 
Legenda: 
EV = Eucharistieviering 
Wco = Woord en Communieviering 
 

Doordeweeks zijn de vieringen: 
Dins-, woens- en vrijdag 09u. 
donderdag 19u., 1e vrijdag 19u

 
 
Nieuws van de bestuurstafel 
 
Aan allen die meewerkten aan de voorbereidingen voor Kerstmis, Oud- èn 
Nieuwjaar, Kerkbalans: onze Hartelijke Dank voor uw inzet en samenwerking! 
Met name: 
Martinuskoor, koor Unciaal, Dirigenten en organisten, kinderkerstkoor, 
Ouders van de kinderen, begeleiders van de koren, Lectoren en lectrices, 
Misdienaars en Acolieten, Kosters en Collectanten, Leden Liturgiecommissie 
Gezinsviering, Werkgroep Kindje Wiegen, Leiding Kidzclub, Secretariaat, 
Missie-Adventsactie werkgroep, Dames bloemschiksters, Dames 
Kerkwerksters, Leden klussenploeg, Groep Kerstboom en Kerststal, 
Timmermannen, Drukkers en rapers Mantel, Redactie, Webbeheerders, 
Bestuur PCI, KBO-bestuur en leden, Kerkbalans werkgroep; Lopers 
kerkbalans, Leden Raad van Kerken 
en allen die hebben meegeleefd en meegewerkt, vaak 
achter de schermen, vele uren of een helpende hand, 
met toewijding en in hartelijke samenwerking!  
 
De actie Kerkbalans heeft tot nu toe € 20.000,-- opgebracht
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Nieuws met namen 
 
Overleden 
† 24 november Gerrit Pronk 
†   3 december Erik Stuyts 
†   7 december Thea Bakker-Loos 
† 12 januari Cornelia Richarda (Corrrie) Wagenaar-Steltenpool 
† 15 januari Reyerus Maria (Rein) Moeskops 
 
 Gerrit Pronk is overleden op 24 november 2018 te Hoorn. Op 
donderdag was een condoleance in de aula, waarna de crematie op vrijdag 
30 november. Naast zijn gezin laat hij ook tastbare herinneringen na, die 
verwijzen naar zijn vakmanschap. Bij de drie ingangen van het Koningin 
Emmapark staan herdenkingszuilen, deze zijn door Gerrit gemetseld. Op  
zijn laatste tocht op deze aarde is er bij dit werk stil gestaan.  
Moge hij in vrede zijn.   
 
 Erik Stuyts, gestorven in de moederschoot, na 26 weken geboren.  
Op 7 december begraven op ons kerkhof na een korte dienst bij zijn grafje 
door diaken Maciej Gradzki. Hij deed dat in het Pools en Nederlands.  
Wij wensen de ouders en familie alle kracht en sterkte toe.  
 
 Thea Bakker-Loos is geboren op 5 mei 1933 in Wervershoof en 
overleden op 7 december in Hoorn. Het grote gezin had het bepaald niet rijk, 
maar men had zorg voor elkaar. Toen zij trouwde met Piet Bakker, kwam zij 
in Medemblik wonen aan de Oostersingel. Daar is zij haar hele verdere 
leven blijven wonen. Ze kregen samen drie kinderen, een zoon en twee 
dochters. Ze heeft vaak meegewerkt in het tuindersbedrijf dat ze hadden en 
daarna bij de tulpenteelt; bij het rooien en bij het pellen in de schuur achter 
het huis. Later heeft ze met haar man menig reisje naar het buitenland 
gemaakt, waar ze zeer van genoot.  
 
Ze was een lieve vrouw met zorg voor haar gezin, familie en mensen om 
haar heen. Op 12 december was een afscheidsbijeenkomst in onze kerk 
waarin wij haar met woorden en muziek herdacht hebben. Waar kinderen en 
kleinkinderen vol liefde hebben gesproken over moeder en oma en welke 
plaats zij in haar gezin innam. Moge Piet en zijn gezin sterkte en kracht 
ontvangen om dit verlies te kunnen dragen.  
Moge Thea in vrede zijn. 
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 Cornelia Richarda Wagenaar- Steltenpool, roepnaam 
Corrie.Geboren op 9 december 1937 te Wervershoof als oudste dochter, 
overleden op 12 januari 2019 te Medemblik. 
Als oudste dochter was Corrie voor velen in Wervershoof een goede hulp 
die al vroeg wist wat werken was, want je kwam nergens te gast. 
Tijdens een toevallige ontmoeting in de bus vanaf de Westfriese Flora waar 
Corrie en Joop tegenover elkaar kwamen te zitten, sloeg de vonk over. 
Vanaf die dag gewoon verkering zoals je dat toen noemde. 
Zij trouwden en kregen samen 3 kinderen, Corrie zorgde thuis dat alles op 
rolletjes liep en Joop was werkzaam in de tuinderij. 
Al vrij snel werd Corrie lid van het Stadskoor; zingen was haar lust en haar 
leven; later werd dat Medemalaca Vocali. Toen Joop ander werk zocht 
kwam het Sint Pieter als geroepen.Samen begonnen zij als 
beheerdersechtpaar, een hele uitdaging want geen van beide had ervaring 
in de horeca. Maar na wat aanloopprobleempjes liep het als een trein. 
29 jaar hebben ze dat volgehouden, toen nam Malinda het stokje over. 
 
Het gezin groeide, kinderen kregen partners en ook kinderen, want kleine 
kinderen worden groot. Kleinkinderen en partners zelfs achterkleinkinderen 
dat gaf de nodige reuring én vreugde. Geen beheerders meer van het Sint 
Pieter dus tijd voor ontspanning, samen op stap. Doch voor Corrie volgde 
het ene lichamelijke ongemak na het andere, steeds meer inleveren, haar 
leefwereld werd op het laatst steeds kleiner. 
 
Ruim 53 jaar getrouwd, veel lief en leed gedeeld, als een rots in de branding 
was Joop er. De belofte uitgesproken bij het huwelijk, trouw tot de dood ons 
zal scheiden, is door Joop tot het laatst met liefde en zorg vervuld. 
In de afscheidsbijeenkomst hebben wij, met veel mooie woorden én met 
muziek gezongen door Medemalaca Vocali, Corrie herdacht, wie zij voor 
Joop, haar kinderen en kleinkinderen is geweest. Zij nam in haar gezin, bij 
familie en vrienden en bij zoveel anderen een unieke plaats in. 
Wij hebben Corrie op haar laatste reis in het leven begeleid naar ons kerkhof 
en haar lichaam aan de aarde toevertrouwd. Moge zij in vrede rusten. 
 
 Reyn Moeskops, geboren op 16 november 1921 te Medemblik en 
overleden op 15 januari 2019 te Medemblik. Hij wilde graag 100 worden dat 
lukte niet. Na een rijk leven gekleurd door muziek hebben wij in een 
afscheidsbijeenkomst hem herdacht met woorden, een biografie van zijn 
leven, maar vooral met muziek door kinderen, kleinkinderen en een 
leerlinge. Vele leerlingen heeft hij op weg geholpen door ze tot het laatst (op 
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hoge leeftijd) muziekles te geven. Was dirigent van ons herenkoor en vele 
jaren dirigent/pianist van het seniorenkoor in ’t Sint Pieter. Een lang huwelijk 
en tot het laatst toe heeft hij tot vier jaar terug voor zijn vrouw mogen zorgen. 
Moge hij in vrede zijn. 
 

Verdieping 

Maria Boodschap  
 
Aankondiging van de Heer. 
Het is het hoogfeest van de aankondiging (annunciatie) 
van de geboorte van Jezus aan Maria. In de Orthodoxe 
Kerk en Rooms-Katholieke Kerk valt deze feestdag 
jaarlijks op 25 maart, dus negen maanden voor 
Kerstmis, de geboortedag van Christus. 
 
Op deze dag herdenkt men dat de engel Gabriël aan Maria de boodschap 
bracht, dat zij moeder zou worden van Jezus. “De Heer is met u!” dat is de 
groet van de Aartsengel Gabriel aan Maria. Na haar jawoord, wat ze in 
eenvoudige overgave sprak, heeft Maria de genade van te zeggen: God met 
mij, God in mij! Die God die als een klein kind in haar gaat groeien, die zij 
negen maanden onder het hart mag dragen en aan wie zij het leven zal 
geven. Door haar Goddelijk Moederschap stroomt sindsdien genade op 
genade voor al Gods kinderen: ons goddelijk leven en onze groei in Gods 
genade hebben wij te danken aan haar Kind, en aan haar! Door haar 
nederige gehoorzaamheid als antwoord op het woord van de Engel, heeft 
Maria maagdelijk ontvangen en werd zij de Moeder van God.  
 
De Engel Gabriël brengt de boodschap van Gods genade. Door de genade 
beantwoordt  Maria deze roep door te zeggen: Fiat ! (Ja, laat dat gebeuren!) 
De Engel draagt dus de roep van God naar de mens (Maria) en de mens 
moet zijn antwoord geven. Stemt de mens in, dan groeit die in de liefde en 
ontvangt dus weer genade. Als wij dus bewust met onze engelbewaarder op 
weg gaan, gaat de engel met ons op weg 
We kunnen dit leren, door te luisteren, door stil te zijn, door te volgen en te 
beginnen met het gebed:” Engel van God die mijn bewaarder zijt, aan wie de 
Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en 
bestuur mij.” Het helpt om te groeien in liefde en edelmoedigheid tegenover 
God, en zo tot de medemens. 
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In de christelijke iconografie verwijst het woord naar de voorstelling van de 
aartsengel Gabriël die volgens de evangelist Lucas (1:26-35), Maria in haar 
huis te Nazareth een bezoek brengt en haar meldt dat God haar uitverkoren 
heeft om de moeder van zijn Zoon te worden. Er bestaan 
talloze schilderijen van dit tafereel (o.a. van Leonardo da 
Vinci en Fra Angelico). Het thema was reeds in de oud-
Christelijke kunst (catacomben) geliefd. De tekst werd 
aanvankelijk gevonden in de z.g. apocriefe evangeliën, in de 
latere middeleeuwen gebruikte men allen nog die van Lucas.  
 
 
Vluchtelingenwerk  
 
Goed samenleven  
In de samenleving zien wij twee reacties op de komst van vluchtelingen en 
aan elkaar tegengestelde meningen en gevoelens: (1) iedere vluchteling 
moet welkom zijn; of (2) een pleidooi voor het sluiten van grenzen. 
We zien een grote bereidheid van vrijwilligers om vluchtelingen de helpende 
hand toe te steken bij opvang- en asielzoekerscentra. Toch leeft er ook 
angst en onzekerheid over de impact die het op onze samenleving zal 
hebben. De toegang tot de arbeidsmarkt, huisvesting en sociale 
voorzieningen staan al onder druk. Kunnen deze vluchtelingen zich wel 
inpassen in onze Westerse cultuur?  
 
Deze zorgen en onzekerheden vragen om een antwoord van hen die 
politieke verantwoordelijkheid dragen, van de kerken en van 
maatschappelijke organisaties. Wij zijn verantwoordelijk voor goed 
samenleven, voor het algemeen welzijn en voor het zoeken naar 
oplossingen met respect voor mensen met een andere religie, culturele 
achtergrond of levensovertuiging. Discriminatie en vreemdelingenhaat tast 
de diepste waardigheid aan van elke mens.  
 
Wij christenen mogen ons bij de angst of onzekerheid laten leiden door het 
geloof, dat de Heer met ons is als degene die in deze stormachtige tijden tot 
ons spreekt: “Weest gerust. Ik ben het. Vreest niet” (Mc. 6, 50). Door 
Christus kunnen we onze angst overwinnen en met vertrouwen openstaan 
voor de ontmoeting met de ander en ons daarbij laten leiden door liefde en 
geduld. Wij zijn geroepen om, voorbij alle angst, een christelijk - sociaal 
antwoord te vinden op deze uitdagingen.  
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Mensen in nood moeten worden geholpen en tegelijkertijd moet onze 
kostbare en kwetsbare vrijheid worden beschermd. Wij hebben als mens en 
christen de plicht om vluchtelingen, medemensen in nood, de helpende 
hand toe te steken. Van vluchtelingen mag worden gevraagd eraan mee te 
werken dat door hun komst onze samenleving niet ontwricht raakt, maar een 
veilige plek blijft voor allen, Nederlanders en migranten. Ook vluchtelingen 
hebben de plicht om minderheden en mensen met andere religies en 
levensbeschouwingen te respecteren. www.rkkerk.nl 
zz... 

Kidzzz... 

De plaat en zijn verhaal 
 
 
  

Enthousiaste kinderen in de kindernachtmis met Kerstmis 2018. 
 
 
Eerste Heilge Communie 
 
Wilt u uw kind opgeven voor de voorbereiding tot de  
Eerste Heilige Communie, dan kan dit bij Marga Bergmans. 
Stuurt u een email met voor- en achternaam van uw kind, de geboortedatum, 
de naam van de ouder(s) en een telefoonnummer. 
 
Aanmelding: marga.bergmans@outlook.com.  

http://www.rkkerk.nl/
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Kidzclub 
 
Vrijdag avond 15 februari: Jozef en zijn broers, Vrijdag 12 april en een 
feestelijk slot op14 Juni. Pastoriezolder 19.00 uur. 
 
Lieve paus 
 
In het boek 'Lieve Paus Franciscus'  geeft de Paus heel open antwoord op 
brieven van kinderen. Soms grappig, soms serieus. www.samueladvies.nl. 
 
 
Stille Omgang voor jongeren van 15-30 jaar 
 
In de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein vindt 
op zaterdagavond 16 maart 2019 het 
jongerenprogramma van de Stille Omgang (SO) plaats. 
Het thema van dit jaar is “VREUGDE”. Het start met een 
gezamenlijk programma waarin momenten van 
verdieping en muziek, en de mogelijkheid voor het 
sacrament van boete en verzoening.   
Naast het hoofdprogramma zijn er verschillende deelprogramma’s en vieren  
we samen de Heilige Mis met Mgr. Punt, bisschop van bisdom Haarlem-
Amsterdam. Tot slot lopen we de Stille Omgang door de straten van Amsterdam. 
 
Aanvang: 19:30 uur jongerenprogramma; Einde rond 00:30 uur. 
Waar: Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207. Alle metrolijnen vanaf 
Amsterdam Centraal, via metrostation Waterlooplein,halte stadhuis.  
 
www.sojongeren.nl;www.facebook.com/StilleOmgang, Twitter, Instagram 
via: #SO19 : info@stille-omgang.nl en aanmelding@stille-omgang.nl. 
 

Parochie 

Financieel nieuws 
 
Opbrengst collectes  
Voor de maand december is dit totaal € 1.632,85.  
 
De Adventsactie t.b.v. kwetsbare vrouwen in Burkina Faso bracht in totaal 
op het bedrag van € 596,15.  

http://www.carolushuis.nl/
http://www.sojongeren.nl/
http://www.facebook.com/StilleOmgang
mailto:info@stille-omgang.nl
mailto:aanmelding@stille-omgang.nl
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Tijdens de Oecumenische Dienst op 20 januari is er voor de Stichting 
Vluchtelingenwerk Nederland € 213 bijeengebracht  ten behoeve van 
gezinshereniging. Hartelijk dank voor uw bijdragen! 
 
Het team Actie Kerkbalans is heel blij met aller inzet! Met Dank aan de 
sponsors van chocolaatjes van fam. Spil; en de tulpen van fam. Bergmans! 
 
Omzien naar elkaar 
 
Mensen fleuren op wanneer ze wat extra aandacht krijgen. Soms zie je het 
aan de buitenkant al of iemand het goed maakt of niet. Een paar vriendelijke 
woorden of een klein bezoekje kunnen wellicht  al wonderen doen. Kijk maar 
eens rond in uw omgeving. 
 
Misschien kent u ook mensen die een bezoek vanuit de pastorie op prijs 
zouden stellen. Wilt u dan de tussenpersoon zijn? Misschien wilt u zelf wel 
een bezoekje? Laat u dat ons dan even weten?  Telefoon: 54 13 01 E-mail: 
secretariaat@martinuskerk.nl ofwel:  jvandril@zonnet.nl.  
 
Actie energiebeleid 
 
De actie obligaties voor ons energiebeleid is zeer geslaagd en loopt nog 
steeds. Mocht u nog obligaties willen hebben, neem dan contact op met 
Jack Hoogendijk, telnr: 06-55884671. 
 
PCI 
 
De PCI (Parochiële Caritas Instelling) Regio Wervershoof heeft een afdeling 
in Zwaagdijk, Wervershoof, Andijk en Medemblik. 
 

Er is jaarlijks een regiobijeenkomst. De laatste bijeenkomst was in oktober 
vorig jaar in de pastorie van Medemblik.  
Deze avond stond in het teken van Stichting Straatpastoraat Hoorn. Er werd 
informatie gegeven door Esther Jeunink, staatpastor in Hoorn en Dirk Brand, 
ervaringsdeskundige daklozen. 
 

Er is een toename van dak- thuislozen. 250 tot 300 aanmeldingen per jaar. 
Dak- en thuisloosheid komt in dorpen weinig voor. Hoorn heeft regiofunctie. 
Mensen trekken dan toch naar de stad. Het is een brede groep, niet altijd 
zichtbaar. Denk aan antikraak wonen, na ontslag gevangenis, 
drugsverslaafden, schulden, verstoorde relaties. 

http://www.vluchtelingernwerk.nl/gezinshereniging
mailto:secretariaat@martinuskerk.nl
mailto:jvandril@zonnet.nl
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Voor de PCI’s is een donatie aan het Straatpastoraat Hoorn op zijn plaats. 
Mede omdat eventuele daklozen uit onze contreien in Hoorn hun heil 
zoeken. Daar zijn immers de voorzieningen. 
De PCI van onze parochie is in december bezig geweest met het verzorgen 
van kerstpakketten n.a.v. de oproep ’Een wens voor je medemens’. 
 
 
Vastenactie 2019 
 
Schoon water verandert alles!  
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee 
zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil. Wat een luxe is het dat 
we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen 
van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.  
Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding 
en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en 
vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen 
van het gebrek aan schoon water dicht bij huis.  
 
Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water 
dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens 
blijvend veranderd! Over de hele wereld lopen dagelijks 
miljoenen vrouwen en kinderen urenlang naar de 
dichtstbijzijnde waterput, naar de rivier of het meer om 
water te halen. Dat heeft grote gevolgen voor het 
dagelijks leven. Zo wordt in ontwikkelingslanden naar 
schatting 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd water. Er gaan 
daardoor jaarlijks 443 miljoen schooldagen verloren, omdat kinderen ziek 
thuis blijven En wereldwijd wordt de helft van alle ziekenhuisbedden 
ingenomen door mensen die door vies water ziek zijn geworden. Iedere 90 
seconden sterft er een kind door vervuild water. 
 
Gebrek aan schoon water dicht bij huis veroorzaakt ook andere problemen. 
De tijd die vrouwen en kinderen besteden aan het halen van water, kunnen 
ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan, leren lezen en 
schrijven, geld verdienen of zorgen voor hun gezin. De cijfers zijn nauwelijks 
te bevatten.  Zo besteden vrouwen en kinderen in sub-Sahara Afrika naar 
schatting 40 miljard dagen aan water halen. Dat is net zoveel als het totaal 
aantal werkdagen van de beroepsbevolking van een land als Frankrijk. 
Bovendien is de dagelijkse tocht om water te halen voor vrouwen en 
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kinderen onveilig: ze lopen vaak alleen en zijn dan kwetsbaar, zeker als ze 
de zware jerrycans meezeulen. 
 
Vastenactie werkt mee aan het oplossen van de watercrisis. We steunen 
o.a. waterprojecten in Nicaragua, Congo, Sierra Leone en Indonesië die 
zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. Oplossingen 
die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben.  Als een 
waterput vlakbij een school wordt gebouwd,  zorgt het bijvoorbeeld voor 
grotere presentie, met name van jonge meisjes. Onze bijdrage betekent dan 
ook veel meer dan alleen schoon water, want water verandert alles! 
 
Doet u dit jaar ook weer mee? 
Uw bijdrage voor dit project is zeer welkom. 
 
Gedurende de vastentijd staat de houten kist achter in de kerk. 
 
 
Zilveren Martinusspeld voor Ada Bergmans 
 
In het afgelopen najaar had Ada aangegeven het kalmer aan te willen gaan 
doen. Door de loop van vele jaren heen heeft Ada tal van vrijwilligerstaken 
op zich genomen. Een stille werker is zij die het verdient om in het zonnetje 
gezet te worden. Alleen houdt zij er niet van om in het zonnetje te staan, 
omdat zij vindt dat wat je voor kerk en parochie kúnt doen, dat je dat dan 
ook móét doen.  
 
Het was dan ook maar een kort moment dat zij in het zonnetje stond: direct 
na de viering op Kerstmis kreeg zij de parochieonderscheiding opgespeld, 
een zoen van de pastoor en een fraai boeket bloemen overhandigd.                                                       
Vervolgens kwamen velen haar gelukwensen met deze meer dan verdiende 
onderscheiding. 
 
 
Samen aan tafel  
 
Binnenkort wordt er weer ‘samen’ getafeld in de Bonfoyer.  
De data voor dit voorjaar zijn: 21 februari – 21 maart – 25 april; steeds op 
een donderdag.  Inloop vanaf 17.30 uur, en we beginnen om 18.00 uur.  
De prijs is € 6,50 voor een 3 gangen maaltijd; frisdrank gratis en € 1,- voor 
een wijntje of biertje. 
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Aanmelden: uiterlijk de dinsdag van te voren bij Wil Zeldenrust, bij voorkeur 
via w.zeldenrust@quicknet.nl (of anders telefonisch 544783). Als er mensen 
zijn die graag willen komen, maar slecht ter been zijn, kunt u dat melden bij 
Wil Zeldenrust of Hannie Huttinga (duinhut@hetnet.nl of 541099).   
Dan proberen wij daar een oplossing voor te vinden. 
 
 
Taizé-viering Westwoud 
 
Op zondagavond 24 februari zal er een bijeenkomst zijn in rust, zang, stilte, 
muziek, in een vorm van meditatie. Een oase van rust en bezinning in een 
hectische wereld. Hoewel er stoelen genoeg zijn, kun je ook op de grond 
zitten of een bidkrukje meenemen. Vóór de viering zijn we stil. Na afloop is 
er gelegenheid tot ontmoeten en een kopje thee. Het geheel duurt  zo’n 50 
minuten. 
Locatie: PKN-kerk, Dr. Nuijensstraat 24, Westwoud. Aanvang 19:30 uur. 
Vanaf 19:00 uur is eenieder die belangstelling heeft van harte welkom. 
Informatie: Facebookpagina en website www.taizewestfiesland.nl.  
 
 
Stille Omgang naar Amsterdam  
 
In het weekend van 16 op 17 maart vindt de jaarlijkse stille tocht plaats: 
"Vreugde is het onmiskenbare teken van God". De H. Mis is om 21.30u.  
in de St. Nicolaasbasiliek (t.o. Centraal Station). Hoofdcelebrant is 
Hulpbisschop Mgr. dr. J. Hendriks van ons bisdom.  
Het Mannenkoor uit Andijk verzorgt de gezangen.  
Na afloop van de Stille Omgang zijn er koffie en broodjes te koop in de 
Lutherse kerk aan het Spui. Om 19.15u. vertrekt de bus vanuit Medemblik, 
hoek Ridderstraat/Overtoom; via Onderdijk, Andijk, Wervershoof en 
Zwaagdijk richting Amsterdam  (ook vanuit Venhuizen via McDonalds).  
De kosten zijn € 18,-. Opgave en informatie tot 13 maart bij het secretariaat, 
tel. 541301. www.stille-omgang.nl. 
 
 
Jongeren investeren in geloof 
 
In ‘The Missionary School’ bieden we een geselecteerde groep jongeren één 
jaar lang een training aan waarin zij zich intensief vormen in geloof, en per-
soonlijk leiderschap ontwikkelen met een missionaire insteek. Daarmee zelf 

http://www.taizewestfiesland.nl/
http://www.stille-omgang.nl/
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drager worden in de geloofsgemeenschap en/of jongerengroep en krijgen zij 
de kans om in uw parochie aan de slag te gaan.  
 
Het project ‘The Missionary School’ geeft de jongeren handvatten om een 
verschil te kunnen maken in onze Kerk. Jongeren die geïnteresseerd zijn   
en meer willen weten?  Informatie: www.jongekerk.nl; 
 
Matthijs Jansen en Petra Bijvoet, tel. 023-5112636. 
 
 

Computercursus 2019  
  
Wordt gegeven door de KBO en SVM (senioren vereniging Medemblik) 
en willen medio Februari/Maart weer van start gaan. De cursus, praktische 
vaardigheden: telebankieren - beveiliging computer - P.C. opschonen etc. is 
op dinsdagmiddag o.l.v. dhr. Jaap Grinwis en dhr. Nico van Haastrecht.  
Bij een te grote groep wordt gesplitst in twee groepen.  
 
De cursus start om 13.30-15.00 uur (evt. een tweede groep 15.30-16.30 u.). 
Ook niet leden zijn van harte welkom.  
Aanmelding: dhr. J. Grinwis, tel. 543836. 
 
 

Voorjaarsconcerten Medemalaca Vocali 
 
Zaterdag 23 maart om 20.15 uur en zondag 24 maart om 14.30 uur in de 
Bonifaciuskerk: Te Deum  van Charpentier, Chorfantasie van Beethoven en 
enkele opera’s, m.m.v. solisten, orkest en Ramon van Engelenhoven o.l.v. 
Jan Laan.  
Toegangskaarten á € 20,- verkrijgbaar bij: Sint Pieter 542156, Marskramer of 
Praktisch Projectmeubel 540015. www.medemalaca-vocali.nl. 
 
 
Inspiratie opdoen 
 
In de meivakantie van 26 april t/m 3 mei vindt het Celebrate festival plaats. 
Het thema is “In His Presence”. Verblijf op een vakantiepark om samen met 
anderen, jong en oud, je geloof te beleven. Er is een apart programma voor 
tieners en kinderen. Voor meer informatie en keuze uit een stacaravan of tipi 
kunt u terecht op de website: www.celebratefestival.nl. 

http://www.jongekerk.nl/
mailto:mjansen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
mailto:pbijvoet@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
http://www.medemalaca-vocali.nl/
http://www.celebratefestival.nl/
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Bedevaarten 
 
Westfriese Lourdes Vliegreis 
Van donderdag 26 sept. t/m dinsdag 1 okt. gaat West-Friesland met de 
VNB op pelgrimsreis naar Lourdes. Via Hoogkarspel en Hoorn brengt de bus 
u naar Maastricht Airport. Na anderhalf uur vliegen en 15 minuten in de bus 
bent u bij uw hotel. De pelgrims verblijven in groepshotel Croix des Bretons 
of in zorghotel Padoue. De eerste kennismakingsavond is in juni. Informatie: 
Harry Vet ham.vet@quicknet.nl, tel. 0228-514040. www.vnb.nl. 
 
Onze Lieve Vrouw van de Keins 
Een klein ‘bedevaartsoord’ dat wel heel dicht in de buurt ligt. De Keinskapel 
ligt ten noorden van Schagen en staat op de Westfriese dijk. De naam Keins 
komt van kin, dat kreek betekent, een moerasachtig gebied. Rond 1510 
spoelde een Mariabeeldje aan (van een voorsteven van een portugees 
schip). Na een aantal wonderlijke gebedsverhoringen werd een kapel 
gebouwd. Ook de put waarin het beeldje als eerste gereinigd werd is in ere 
gehouden. Een bezoekje waard. Keinskapel, Keins 2a, 1741 NR Schagen. 
Open iedere dag van 9.00 uur tot 19.00 uur. 
 
Misintenties  
 
Zaterdag 9 februari: Corrie Wagenaar-Steltenpool, Rein Moeskops. 
Zondag 10 februari: Corrie Wagenaar-Steltenpool, Rein Moeskops, 
Imelde Bot-Pronk en overleden familie. 
 
Zaterdag 16 februari: Corrie Wagenaar-Steltenpool, Rein Moeskops,  
Dick Haakman en overleden familie.     
Zondag   17 februari: Corrie Wagenaar-Steltenpool, Rein Moeskops, Pastoor 
Granneman, Dick Haakman en overleden familie. 
 
Zondag  24 februari: Martin en Jeanine Koomen, Tini Tilet-Bijman,  
Co Poland en overleden familie Tilet en Bijman, Jan Stuyts en Erik. 
 
Zondag   3 maart: José Bodewes. 
Zondag 10 maart: Jacobus Glim en Divera Glim-Kuin. 
 
Zaterdag 23 maart: Dick Haakman en overleden familie.  
Zondag   24 maart: Tini Tilet-Bijman, Co Poland en overleden familie  
Tilet en Bijman, Dick Haakman en overleden familie. 

mailto:ham.vet@quicknet.nl
http://www.vnbreizen.nl/
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In gedachten … 

 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt 
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid. 
Eén hand kan geen touw om een bundel knopen. 
 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. 
Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen. 
Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort. 
 
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt. 
Ze heeft maar twee voeten. 
Ze heeft maar twee armen. 
Ze heeft maar twee ogen. 
 
Maar in de gemeenschap 
heeft ieder duizend handen, 
heeft ieder duizend voeten,  
loopt niemand ooit alleen.     
(ingezonden) 

 
 
 
 

Geef één mens liefde 
en je bent begonnen 
aan de hele wereld. 

 
Luister naar elkaar 

met oren en hart, maar laat 
het hart antwoorden. 

 
Ons mededogen 

en de liefde zijn de bron 
van echt Godsbegrip. 

 
-- E.F. -- 

 


